
JOHANNESKERK 

dienst op: 1 maart 2026 tweede zondag 
40dagentijd 

 
De Hooiwagen van Jheronimus Bosch (1510-1516) 



Op deze tweede zondag van de 40dagentijd maken we met Jezus op de berg een topmoment 
mee. Hij komt daar te staan in hemels licht. Maar hij blijft niet in die hemelse bubbel. Jezus daalt 
af naar het aardse dal van ziekte, lijden en dood.  Dat is zijn weg. Dat wordt zijn kruisweg. In deze 
40dagen worden wij uitgedaagd, welke weg volgen wij?  
 Het schilderij De Hooiwagen van Jheronimus Bosch  is een waarschuwing tegen een leven 
vanuit genotzucht. Zij die er alles voor over hebben om dat hooi, beeld van vergankelijkheid, te 
bemachtigen, ten koste van anderen en van zichzelf. Boven op de hooiwagen  staat een engel. Hij 
is de enige, die kijkt naar boven, naar Christus in de hemel. Die staat daar met open armen, in 
alle eenvoud en kwetsbaarheid, alleen een mantel om zijn schouders.  Met de kruiswonden in 
zijn lichaam.  
Waar richten wij ons op? 

wie doet er dienst? 

Ouderling: 	 	 Carla Spijk	 	 	 Diaken: Kora Manenschijn 

Lector: 	 	 Hilje Logtenberg	 	 	 	 	 	 	  

Schermdienst: 	 Sjaak Rodenburg	 	 Organist:  Ton Blom	 	  

Voorganger: 		 ds. Coby de Haan 

 
Is er iets vrolijks of droevigs in uw hart, is er iemand die u mist?  
Aan de zijkant van de kerkruimte ligt een voorbedenboek om met woorden te bidden en 
een kaarsentafel om een vlammetje van aandacht en gebed aan te steken, voor iemand 
anders of voor uzelf. 

Een gift voor de diaconale doelen kan digitaal via ‘diaconie Johanneskerk’:  
NL85 RABO 0373 7093 58. 

 
Welkom op de koffie na afloop van de dienst, juist als u vandaag te gast bent! Verdere 
informatie over de gemeente: www.johanneskerkleersum.nl  
of onze Facebookpagina 

Muziek   
Welkom en mededelingen (lector) 
Moment van stilte 

Drempelgebed bij de doopvont  (allen staan) 

v.	 Onze hulp is in de naam van de HEER 
g.	 DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v.	 die trouw is, altijd en altijd 
g. 	 EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND IS BEGONNEN. 

v:	 Heer, 
Laat ons uw licht zien, 
telkens weer, 
en geef ons de kracht om op te staan 
en U te volgen zonder ooit nog om te kijken. 
g: AMEN 



Psalm  27: 1 en 2 Mijn licht, mijn heil  

Gebed om ontferming  300A Kyrie litanie 

voorzang:	 Heer Jezus, koning en gezalfde Gods 

 

voorzang: 	 Heer Jezus, hogepriester, knecht van God 
allen:	 	 HEER, ONZE HEER, ONTFERM U OVER ONS. 
Heer Jezus, woord en evenbeeld van God, 
HEER, ONZE HEER, ONTFERM U OVER ONS. 
Heer Jezus, licht en aangezicht van God, 
HEER, ONZE HEER, ONTFERM U OVER ONS. 
Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God, 
HEER, ONZE HEER, ONTFERM U OVER ONS. 
Heer Jezus, onze broeder, onze God, 
HEER, ONZE HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

  

v.	 De Heer zij met u! 
g.	 ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN! 

v.	 Gebed van de zondag 
afgesloten met de woorden:  
Geef ons  moed om de weg van Jezus te gaan vandaag en alle dagen van ons leven. 
g. 	 AMEN 

Lezing uit Oude Testament: Exodus 24: 12-18 (lector) 

Lied 542 God roept de mens op weg te gaan vers 1,2,3 en 4 

Lezing uit het evangelie van Matteus 17: 1-9( lector) 

Acclamatie - gesproken 

voorganger of lector: 	 Zo spreekt de Heer. 
gemeente:	 	 	 WIJ DANKEN GOD. 

Verkondiging 

Moment van stilte (ongeveer 2 min) 



lied 534: 1,2,3 en 4 Hij die de blinden weer liet zien 

Voorbeden met acclamatie 368 e 
Ingeluid met de woorden: Zo bidden wij zingend: 

 

 
stil gebed, Onze Vader (gesproken) 

Collecte en bloemengroet  mededeling door de diaken 
(er wordt niet daadwerkelijk gecollecteerd, de schalen staan bij de uitgang van de kerkruimte) 
(indien kindernevendienst: kinderen komen terug in de kerkruimte) 

Slotlied lied 418: 1 en 2 God schenk ons de kracht 
 (allen staan) 

Zegen   
 

              


