Liturgie Johanneskerk zondag 16 februari 2025

Voorganger: Alain Verheij

Organist: Ton Blom

Ouderling van dienst: Teun Monster

Diaken van dienst: Tom van Kooten

Lector: Renny Steenwijk

Koster: Derk Bretveld

Beeld: Henk Steenwijk

Gastheer: Ruud Kolenbrander
Autodienst: Elly Kamermans 0343 431494

De klokken luiden - orgelspel - de kaarsen branden

Welkom en afkondigingen
we gaan staan

Drempelgebed

Begroeting
v. De Heer zijmet U
a. Zijn Geest in ons midden

Bemoediging
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Vr. On-ze hulp is in de Naam van de Heer
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a. die he-mel en aar - de ge-maakt heeft,
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m. die trou- we houdt tot in eeu - wig-heid
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d. en niet laat va-ren het werkvan zijn han-den.

Aanvangslied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 1,4, 5, 7

Kyrie De gebedsintenties worden door de gemeente
overgenomen met een gezongen Kyrie uit het NLB: 307c

Gloria 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’

Rondom de Schriften

Gebed van de Zondag

Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament
: 1 Koningen 9 vers 1-9

Lied
84 ‘Hoe lieflijk, hoe goed’ vers 1, 2, 3

(Tweede Schriftlezing uit de Brieven)
1 Korintiérs 3 vers 9b-17

Lied 84 (vervolg) vers 6



Lezing uit het Evangelie
: Johannes 2 vers 13-22

Acclamaties op de lezingen
339a (U komt de lof toe)

Uitleg en verkondiging

Lied 971 ‘Zing een nieuw lied’

Gebeden en gaven

Voorbeden

Mededeling van de Diaconie
Inzameling van de gaven
Heenzending en Zegen

We gaan staan

Slotlied 425 “Vervuld van uw zegen’



