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Is er iets vrolijks of droevigs in uw hart, is er iemand die u mist?  
Aan de zijkant van de kerkruimte ligt een voorbedenboek om met woorden te 
bidden en een kaarsentafel om een vlammetje van aandacht en gebed aan te 
steken, voor iemand anders of voor uzelf.  
 
Een gift voor de diaconale doelen kan in de collecteschalen  
of digitaal via ‘diaconie Johanneskerk’ NL85 RABO 0373 7093 58.  
Verdere informatie over de gemeente: www.johanneskerkleersum.nl  
of onze Facebookpagina 
 
Welkom op de koffie na afloop van de dienst, juist als u vandaag te gast bent!  
 
Op de voorkant: Afbeelding uit een 14e eeuws devotieboekje uit Vlaanderen of 
Rijnland: de ‘Rothschild cantica’. Het boekje is gemaakt voor een non en bevat 
bijbelverzen, liturgische lofliederen en theologisch en exegetisch materiaal, 
aangevuld met 46 miniaturen. Opvallend is dat negentien hiervan de Drie-
eenheid afbeelden, met speelsheid, warmte en blijdschap, dynamiek in plaats 
van vastgelegde formules.  
 

 

Muziek: J.S. Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr (het zondagslied, lied 302) 
  
Welkom en mededelingen 
 

Drempelgebed bij de doopvont 
 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. Gedenk, God, uw verbond met mensen,  
g. dompel ons onder in uw liefde 

en breng ons aan het licht. 
v. Geef ons de kracht het donker te verlaten  
g.  dat wij in geloof, hoop en liefde 

uw toekomst tegemoet te gaan. 
v. Zegen wie hier samen zijn,  

in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
g. Amen! 
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 Psalm 150 a Geprezen zij God 
 

v. Gebed om ontferming  
g. 299 E Kyrie en Gloria  
 
v. De Heer zij met u!  
g. Zijn Geest in ons midden!  
 
v. Gebed van de zondag 
 
 …. die met U en met de Heilige Geest,  
 één enig God, leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.  
g. AMEN 
 
Lezing uit het boek van de Uittocht: Exodus 34: 4-9 

Lied 305 Alle eer en alle glorie 
 
Lezing uit het Evangelie naar Mattheus, hoofdstuk 28: 16-20 
 
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd,  
en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, 
al twijfelden sommigen.  
Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.  
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,  
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
en leert hen onderhouden alles wat Ik jullie opgedragen heb.  
En houd dit voor ogen:  
Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 

                 (339F) 
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Verkondiging  
 
Een moment van stilte  
 
Lied  302 God in de hoog’ alleen zij eer  
 
Voorbeden telkens zingend meegebeden: 

(368 G) 
 
Stil gebed en Onze Vader (gezongen versie, lied 369D) 
 
Mededeling van de diakonie over de bloemen en de collectes.  
 
Slotlied 704 Dank, dank nu allen God 
 
Zegen 
g.   

431C 
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