
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DIENST OP 25 MEI 2025 
 

5E ZONDAG NA PASEN 
 
 
 
 
WELKOM in de JOHANNESKERK!  
 
Is er iemand die u mist, iemand die u wat extra licht en sterkte toewenst? Er is aan 
de zijkant van de kerk, bij het grote raam de mogelijkheid om een kaarsje aan te 
steken: een vlammetje van aandacht en gebed voor iemand anders of voor uzelf.  
 
Een gift geven voor de doelen die worden aangekondigd kan 
- contant in de houten schalen bij de uitgang van de kerk 
- digitaal: diaconie Johanneskerk: NL85 RABO 0373 7093 58  
 
Verdere informatie: www.johanneskerkleersum.nl of Facebook  



Muziek   
 

Welkom en mededelingen  
 

Moment van stilte 
 

Drempelgebed bij de doopvont 
(allen staan en richten zich naar de vont, bij de ingang van de kerkzaal) 
 

Begroeting: v. De Heer zij met u! 
a. Zijn Geest in ons midden! 

 

Bemoediging  (in wisselzang: vrouwen/hoge stemmen, allen,  
mannen/lage stemmen, allen) 

                 (allen zitten) 
 
Psalm 66: 1,3 
 

Gebed om ontferming 
v. God, die ons liefhebt, God van kwetsbare, kostbare mensen: 

voor allen die roepen om recht,  voor allen die kreunen van pijn,  
voor allen die zwijgen in wanhoop bidden wij hier samen tot u: 

g. EEUWIGE, TROUWE, ONTFERM U OVER HEN! 
 
v. Om kinderen, ontvoerd, om mensen, geminacht, 

om de leiders van Israël dat ze toch erkennen wat tot vrede is, 
om de duizend angsten en de duizend doden  
die mensen elkaar aandoen roepen wij hier samen tot u: 

g. CHRISTUS ONZE HEER, ONTFERM U OVER HEN! 



v. U prijzen wij, grote God, om Jezus, hoop en licht voor deze wereld, 
dat zijn Geest ook over ons vaardig worde,  
zijn genezende, helende kracht! 
En daarom bidden wij hier samen:  

g. EEUWIGE, TROUWE, ONTFERM U OVER ONS !  
 
Glorialied Psalm 46 a: 1, 6: ‘Laat ons nu vrolijk zingen…’ 
 

Gebed van de zondag 
 
Kinderverhaal en lied 832 

 
 
Daarna gaan de kinderen met het lichtje naar hun eigen ruimte. 
 
Lezing uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 9: 1-38 
 
Acclamatie 339 F 

 
 

 
Preek  
 

 
Credolied 653: 1, 4,7  ‘U kennen…’ 



Voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gezongen: lied 369 D) 
 

Collecte mededeling 
 

De kinderen komen terug in de kerkruimte 
 

Slotlied  (allen staan) Lied 423:  ‘Nu wij uiteengaan…’ 
 

Zegen   
 

                
 
 
 
 

Schietgebed     
 
Strijk wat zalve, 
o God, op iedere wond, 
leg een woord van  
meelij in elks mond, 
wat zon op ons, 
wees goedertieren, 
wat rust om het gewas, 
wat vrede voor de dieren. 
 
 (Richard Minne) 
 

 
 
 
Ouderling:   Meindert Kooistra 
Diaken:   Lieneke Overweel 
Lector:   Geja Smit,  
Kindernevendienst: Marleen Overweel  
Schermdienst:  Sander van Engelen 
Organist:   Ton Blom 
Voorganger:  Diederiek van Loo 


