
 

JOHANNESKERK 

dienst op:  12-4-2026/2e zondag van Pasen 
 

 
 
 

 

 

 
Het thema is: NIEUWE KRUISVAARDERS ?  
Het kruis is het symbool van het christelijk geloof: maar vaak genoeg wordt er met 
het kruis aan de haal gegaan. Ook in onze tijd. Welke betekenis geven wij er aan? 
 
 

Ouderling:  Carla Spijk   Diaken: Tom van Kooten 

Kinderkerk:      ---   Lector:  Renny Steenwijk    

Schermdienst:  Henk Steenwijk   Organist:  Jan Spoel  

Voorganger: ds. Corine Beeuwkes  

 
Is er iets vrolijks of droevigs in uw hart, is er iemand die u mist?  
Aan de zijkant van de kerkruimte ligt een voorbedenboek om met woorden te 
bidden en een kaarsentafel om een vlammetje van aandacht en gebed aan te 
steken, voor iemand anders of voor uzelf. 

 
Een gift voor de diaconale doelen kan digitaal via ‘diaconie Johanneskerk’:  
NL85 RABO 0373 7093 58. 

 
Welkom op de koffie na afloop van de dienst, juist als u vandaag te gast bent! 
Verdere informatie over de gemeente: www.johanneskerkleersum.nl  
of onze Facebookpagina 



Muziek   
Welkom en mededelingen (lector) 
Moment van stilte 
 
Drempelgebed bij de doopvont  (allen staan) 
 
Eeuwige, onze God, 
Wij die U nooit hebben gezien  

a. zie ons hier staan. 

Wij die van U hebben gehoord  
a. hoor ons aan. 

Uw naam is dat Gij mensen helpt  
a. wees onze hulp. 

En dat Gij alles hebt gemaakt  
a. maak alles nieuw. 

En dat Gij ons bij name kent  
a. leer ons U kennen 

Die Bron van Leven wordt genoemd  
a. doe ons weer leven 

Die hebt gezegd: Ik zal er zijn  
a. wees hier aanwezig. Amen  

 
Lied: ‘Dit huis, een herberg onderweg’ (ZG  213) (melodie van psalm 84) 

1. Dit huis, een herberg onderweg 

voor wie verdwaald in heg en steg 

geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 

een toevluchtsoord in de woestijn 

voor wie met olie en met wijn 

pijnlijke wonden liet verbinden, 

dit huis, waarin men smarten deelt, 

weet hoe Gods liefde harten heelt. 

 

2. Dit huis, waarin een gastheer is 

wiens zachte juk geen last meer is, 

dit huis is tot ons heil gegeven: 

een herberg voor wie moe en mat 

terzijde van het smalle pad 

struikelt en langer niet wil leven – 

plaats tegen de neerslachtigheid, 

een pleister van barmhartigheid. 



 

3. Dit huis, met liefde opgebouwd, 

dit gastenhuis voor jong en oud, 

ligt langs de weg als een oase; 

hier kan men putten: nieuwe kracht, 

hier is beschutting voor de nacht, 

hier is het elke zondag Pasen! 

          Gezegend al wie binnen gaat 

en hier zijn lasten liggen laat. 

 
Gebed om ontferming    
 
Glorialied / Loflied: ‘U zij de glorie’ (634), vs.1 
 
v. De Heer zij met u! 
g. ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN! 
v. Eeuwige, 
              U kent ons hart 
              U weet waarnaar we verlangen 
              en waaraan we twijfelen. 
              Wek in ons een heilige urgentie, 
              om U vandaag te zoeken, 
              en ons geloof levend te houden 
g.  AMEN 
 
Lezing uit Oude Testament (lector): Jesaja 43:18 t/m 21 
 
Lied: ‘Lied van het nieuwe begin’  
(Melodie van gezang 221 uit LvdK –  
Wees gegroet, gij eersteling der dagen) 
 
Blijf niet staren als versteend verleden 
als voltooid verleden tijd. 
Blijf niet stilstaan, als de dood voor ’t heden 
op het ergste voorbereid. 
Sta maar op en durf gerust te leven, 
sta maar op en durf jezelf te geven, 
ga de weg naar al wat leeft 
als een mens die toekomst heeft. 
 
 
 
 



Zo zegt God: Ik ga iets nieuws beginnen. 
Mens sta op en kom aan ’t licht. 
Zo zegt God: nieuw maak Ik alle dingen, 
open jou een vergezicht. 
Sta maar op, de toekomst is begonnen, 
wees niet bang, de dood wordt overwonnen. 
Leef nu maar de dood voorbij, 
leef nu maar, jij kind van Mij! 
 
Lezing uit het evangelie (lector): Markus 16:1 t/m 8 
 
Lied: ‘Voor mensen die naamloos’ (647) 
 
Verkondiging 
 
Moment van stilte (ongeveer 2 min) 
 
Voorbeden met acclamatie: ‘Adem van God’ (368g) 
 
stil gebed, Onze Vader (gesproken) 
 
Collecte en bloemengroet  mededeling door de diaken 
 
Slotlied  (allen staan): ‘In de bloembol is de krokus’ (982) 
 
Zegen   
 

               


